
 
 
 
 
  
 
 
NIEUWSBRIEF - 2026 - WEEK 2 

Bij de zondag 
 

 
 

Het jaar ligt nog voor ons als onbetreden sneeuw waar nog 
niemand gelopen heeft. 
Waarin zet u/jij dit jaar een eerste stap? 
Is dat vol verwachting? 
Of juist met spanning en onzekerheid? 
We weten nog niet waar de weg die zich door de tijd baant 
ons dit jaar zal brengen.  
Aan de hand van Bijbelverhalen overdenken we dat de weg je 
tegemoet komt 
wanneer je in geloofsvertrouwen die eerste stap durft te 
zetten. 
 
 Ga dan op weg en schud af al je twijfels en zorgen 
 Ga, en ontdek wat vandaag nog voor jou is verborgen 
 houd op het Licht altijd je ogen gericht 
 dat zal je kracht zijn voor morgen. 
 
Roelie Stevens-Schipper 

 
 

1e collecte: Stichting Regenboog 
De stichting bouwt aan een gemeenschap waarin iedereen zich 
gewaardeerd voelt en een kans krijgt om bij te dragen aan een 
harmonieuze samenleving. 
 

 
 

Agenda 
Zaterdag 10 januari – 14.00 uur – 
Minisymposium filosofie 
Donderdag 15 januari – 9.45 uur – 
Gespreksgroep Leven na verlies 
Elke vrijdag – 10.00 uur – Stamtafel 
 

Collecten 
1e collecte: Stichting Regenboog (zie de 
toelichting in de linker kolom) 
2e collecte: Kerk 
3e collecte: Beheer van de kerkelijke 
gebouwen 
 

 

Liturgie 
11 januari 2026 – mw. Roelie Stevens 
Organist: Harry Bosma 
 

Liederen en schriftlezing  
Aanvangslied: NLB 274: 1 en 2,  
en na bemoediging en drempelgebed 
couplet 3 
Zingen: NLB 210: 2 
Zingen: NLB 904: 1 
Schriftlezing: Jozua 3 (geheel} 
Zingen: NLB 904: 3 
Schriftlezing: Mattheüs 3: 13-17 
Zingen: NLB 528 
Overdenking 
Zingen: Geloofslied Iona 40: Wil je 
opstaan en mij volgen? 
Dienst van gaven en gebeden 
Slotlied: Ga dan op weg en laat hoop en 
verwachting je leiden (melodie: NLB 868, 
Lof zij de Heer) 
Zegen 

QR-codes collecten 

1e collecte 2e collecte 3e collecte 

https://qr1.ideal.nl/8a629877-04b3-4299-ab87-241c72a8ec07
https://qr1.ideal.nl/91820708-3e6e-4a11-8d23-c590d4763a28
https://qr1.ideal.nl/7ff91af2-df24-422a-90bc-ff97629a1dbb


 

Extra vervoer aangeboden voor aanstaande 
zondag  
Als er aanstaande zondag gemeenteleden zijn die graag de 
dienst bij willen wonen, maar door de weersomstandigheden 
niet heen kunnen of durven, dan wil ik deze graag ophalen. 
Het maakt niet uit hoe ver van de kerk af. Al is het maar een 
paar honderd meter. 
Neem dan graag contact met mij op. 
 
Dennis Kampherbeek 06-11721820 
 

 

Actie Kerkbalans 2026 
 

  
 
Actie Kerkbalans 2026 komt er aan: ‘Geef vandaag voor de kerk 
van morgen’ 
  
In januari wordt de Actie Kerkbalans 2026 gehouden. Tijdens 
de actieperiode, van zaterdag 10 januari tot zondag 25 januari 
2026 ontvangen de leden van de Ontmoetingskerk, een brief 
waarin we u om een toezegging van uw financiële bijdrage 
voor 2026 vragen. 
 
De kerk is voor veel mensen en op tal van manieren van 
betekenis. We komen er samen om te ontmoeten, te bidden, 
te vieren en te rouwen, om te zingen en te luisteren. Ook in 
2026 willen we samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. Van 
betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting 
zoeken en uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven 
nog voor zich hebben. 
 
Dankzij uw bijdragen kunnen we als Ontmoetingskerk van 
waarde blijven voor al onze leden en voor de samenleving. 
Mogen we ook in 2026 weer op u rekenen? 
 
Arie de Lange 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Kosters 
Gedurende de komende week zijn 
Geert en Herma Heidekamp de 
dienstdoende kosters. Zij zijn dan 
bereikbaar onder telefoonnummer: 
 06 24 92 38 44.  
 

Telefoonnummers 
Predikant 
ds. Betty Gras: 06 21 91 67 10 
Kerkelijk werker 
Roelie Stevens: 06 45 74 17 99 
Scriba 
Martha van der Zwaag: 06 34 82 59 31 
 

Kopij nieuwsbrief 
U kunt kopij voor vrijdag 12.00 uur 
sturen naar: 
nieuwsbrief@deontmoetingskerk.nl  
 

Nieuwsbrief lezen 
De nieuwsbrieven zijn ook allemaal te 
lezen op onze website:  
https://www.deontmoetingskerk.nl/nie
uwsbrief 
 
Voor meer informatie zie de website: 
www.deontmoetingskerk.nl  
 
Facebook 

mailto:nieuwsbrief@deontmoetingskerk.nl
https://www.deontmoetingskerk.nl/nieuwsbrief
https://www.deontmoetingskerk.nl/nieuwsbrief
http://www.deontmoetingskerk.nl/


 

Voor elkaar bidden 
Eén van de 
waardevolle dingen die 
we elkaar kunnen 
geven als kerk, als 
gemeenschap, is dat 
we voor elkaar bidden, 
of anders gezegd: dat 
we elkaars zorgen én 
dankbaarheid onder 
de aandacht van elkaar 
en van God mogen 
brengen. Dat doen we 
al wel regelmatig door 
in woorden 
(uitgesproken door de 
voorganger) voorbede 
voor iemand te doen, 

op aanvraag of bij bijvoorbeeld afscheid en rouw, maar we 
dragen zelf allemaal in ons hart gebeden met ons mee op 
weg naar de kerk.  
 
Vanaf zondag 4 januari 2026 staat er een schaal met 
waxinelichtjes klaar in de hal van de ontmoetingsruimte. 
Heeft u iets of iemand waarvoor u voorbede wil doen, dan 
wordt u uitgenodigd om in de hal een kaarsje te ontsteken 
vooraf aan de viering. Deze schaal wordt door de ouderling 
van dienst meegenomen de kerkzaal in en zal tijdens de 
viering op de tafel staan. Zo brengen we onze voorbedes in 
het midden van de gemeenschap, zonder woorden maar wel 
mét zeggingskracht. We hopen - door dit een poosje te 
proberen - te ontdekken of het van waarde in onze liturgie 
kan zijn. 
 

 

Uitnodiging Pubquiz – QuizBrothers 
    Pubquiz met geheugenkrakers 
Wat weet je zeker… en waar moet je net iets te lang over 
nadenken? Tijdens de pubquiz van de QuizBrothers testen we 
niet alleen je kennis, maar ook hoe goed die blijft hangen. 
Verwacht een avond vol gezelligheid, humor en verrassende 
vragen die je hersenen op een prettige manier laten kraken. Of 
je nu een doorgewinterde quizzer bent of gewoon zin hebt in 
een leuke avond: iedereen is welkom. 
 
             Zaterdag 24 januari 
    Ontmoetingskerk, Zuidwolde 
      Start: 20:00 uur (zaal open vanaf 19:30 uur) 
🎟 Toegang: gratis. 
 
(vervolg op de volgende pagina) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(vervolg Uitnodiging Pubquiz – QuizBrothers) 

Speel mee voor een bijzonder doel 
De pubquiz is gratis toegankelijk. We vragen wel een vrijwillige 
bijdrage. De volledige opbrengst gaat naar een doel dat draait 
om herinneringen, verbinding en wat er gebeurt als die 
langzaam vervagen. Later vertellen we daar meer over. 
 
Stel een team samen of meld je individueel aan en doe mee. 
Reken op een ontspannen sfeer, leuke weetjes en een gezonde 
dosis competitie. 
 
       Aanmelden 
Bij de QuizBrothers of via e-mail: koendeuze@gmail.com 
 
We kijken ernaar uit om er samen een gezellige en 
betekenisvolle avond van te maken. 
 
Tot dan! 
De QuizBrothers 
 

 

Gespreksgroep Leven na Verlies 
Donderdagochtend 15 januari van 9.45-11.45 uur hopen we de 
eerste bijeenkomst te houden als gespreksgroep Leven na 
Verlies, bedoeld voor hen die in de afgelopen 3 jaar een 
dierbare zijn verloren.  
Ook al loopt iedereen in verlies en rouw zijn eigen pad, het kan 
zo helpend zijn om begrip, bevestiging of herkenning te vinden 
bij een ander die dit ook doormaakt. 
Aan de hand van zes thema’s delen we onze gedachten en 
ervaringen. 
Wanneer u in november niet bij de open bijeenkomst kon zijn 
maar zich hiervoor alsnog wilt aanmelden, dan kan dit tot 
woensdag 14 januari bij: 
Elsbeth Klaver elsbeth.ouderling@gmail.com (0620590942)  
Roelie Stevens pastoraalwerker@deontmoetingskerk.nl 
(0645741799). 
 

 
 
(Deze nieuwsbrief gaat verder op de volgende pagina met een 
bericht over de week van gebed.) 

mailto:koendeuze@gmail.com
mailto:elsbeth.ouderling@gmail.com
mailto:pastoraalwerker@deontmoetingskerk.nl


 

19 tot en met 23 januari: Week van gebed 

 
De drie kerken in ons dorp nodigen u van harte uit voor de 
bijeenkomsten in de week van gebed, een jaarlijks 
terugkerende week waarin miljoenen christenen over de hele 
wereld samen bidden. We doen dit om te laten zien dat we 
verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijkertijd tonen we 
onze betrokkenheid met de wereld om ons heen door te 
bidden voor wat er dichtbij en ver weg gebeurt. 
 
De bijeenkomsten bestaan uit een korte liturgie met enkele 
Bijbellezingen, liederen en gebed en duren ongeveer 45 
minuten. Op de flyer is te zien wanneer de bijeenkomst in 
welke kerk plaatsvindt. De aanvangstijd is steeds 19.00 uur. 
 
Mede namens de organisatie van de beide andere kerken, 
Martha van der Zwaag 
 

 

 


